


Ingesloten vindt u een kaart voor een persoonlijk woord aan de familie in

plaats van een register.
Deze kunt u bij binnenkomst achter laten in de daarvoor bestemde schaal.

Een man van bloemen, wandelen en fietsen
Een vader die je graag iets leerde, logisch en slim
Een opa met een tuin vol appels, bessen en frambozen

Na een intensieve periode hebben wij afscheid moeten nemen van

HENDRIK GUSBERT STIGTER

Ammerstol Ruurlo
*31juli 1939 t 26 december 2016

let Stigter-Stuart

Esther en René (in liefdevolle herinnering)

Swim en Mayke
Doris

Wij willen samen met u stilstaan bij het leven van Henk

Daarom nodigen wij u uit voor een ontmoeting op vrijdag 30 december
vanaf 12.00 uur in De Sprankel, Domineesteeg 12, Ruurlo.

Aansluitend is er om 13.45 uur een viering in de Dorpskerk, Kerkplein 1,
Ruurlo.

Hierna brengen wij Henk in beslotenheid van ons gezin naar de
bloemenweide van Natuurbegraafplaats Slangenburg in Doetinchem.

Tarwe 5, 7261 JB Ruurlo



